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Sipko     Rolf     Richard 

 

 

 

 

 

 

Jac     Karin     Wiefse 
(de drie Tendensbegeleiders)  



 
HOERAAA , het is zo ver! 
Onze vakantie gaat beginnen! 
Het is nog stééds mooi weer, gelukkig, want nu gaan WIJ op vakantie.  
De hele zomer is het al zó warm, en zó zonnig. 
Gelukkig is de zonneschijn nog niet voorbij en krijgen wij ook mooi weer! 
 
Jim, Richard, Jos, Rob stappen in Arnhem bij Tendens op, samen met Jac en Wiefse. 
We vertrekken om 4 uur in de middag, en we worden uitgezwaaid door Joost, Denise, Ron , 
Petra, de broer van Jos  en Jims vader. Het is een heel eind rijden, maar Karin rijdt als een 
ervaren chauffeur! Als we aankomen bij IT SAILHÛS zit Rolf al op een terrasje te wachten. 
Zijn ouders lopen even met ons mee naar boven, samen met de hond. Sipko komt al snel 
daarna, met de taxi. We zijn er allemaal! 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Richard, Jos en Rob helpen mee 
met het uitladen van alle bagage.  
Dat is héél veel! 
Sterke mannen hoor! 
Dank je wel voor jullie hulp! 

 

 

 

   

 

Terwijl iedereen z’n spulletjes op de kamer zet, kookt Wiefse pasta.  
Mmmmm, dat smaakt goed! 

 



 

 

 

 

 

 

 

    Lekker aan het water op ons terras, ’s avonds  

 

Iedere avond een prachtige zonsondergang 
 

 

 

 

 

 

  

Na het eten gaan de meesten nog even 
lekker op het terras beneden zitten.  
Sipko, Jos en Richard gingen met 
Wiefse  even lekker zwemmen. Oe wat 
een heerlijk water. Niet te koud en 
lekker zacht water. We zwemmen een 
paar keer tot aan een vogel die op een 
paal staat. Wat blijft hij lang zitten! De 
volgende dag zit hij er nog….. het is nep 
vogel! Hahaha.  Daarna had Karin een 
lekker kopje koffie/ thee klaarstaan 
voor ons. 
We genieten van een prachtige 
zonsondergang en de bootjes om ons 
heen. 
Naast ons huis ligt de “Beatrix”  
al klaar, de catamaran waar we  
morgen mee gaan zeilen. 
Dit was een heerlijke dag!                                                    
 



 

 

Vandaag gingen we varen op de  catamaran  
“De Beatrix” varen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We werden ontvangen door Petra en Bas.  
De koffie, thee en cake stonden al klaar! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Petra was onze 
kapitein van de 
Beatrix,  
iedereen mocht  
een keer sturen, 
samen met haar. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wie wilde, mocht met Bas meehelpen met de zeilen hijsen en strijken. 
Jos, Rob en Richard waren krachtpatsers, zij trokken met heel veel kracht aan 
de touwen! Daarna rolden ze de touwen mooi op en ze hebben ook geleerd 
hoe je de touwen stevig vast moest zetten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Even puzzelen, samen met Bas: HOE moet het nou precies?   

 

 

 

 

 

 

 

         Spierballen!!!!!  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Rolf en Jos weten nu ook precies 
hoe ze de touwen weer netjes 
moeten opbinden op een schip! 
Met “achtjes” en een eindknoop, 
zodat het touw stevig vast zit. 

 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Kan ik dit?” dacht Rob. JA HOOR! Natúúrlijk kan ik dat!!! Supersterk ben ik! 

 
 



 
 
 
Na al dat harde werken is het tijd om te chillen aan dek.  
De wind in de haren, de zon op onze snoet,  
lekker kijken naar bootjes, in een band achter de Beatrix hangen of even 
uitrusten in een hangmat. Het kan allemaal!!!  
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varen we nog de goede kant op, 
Sipko? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lekker chillen samen 



 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
Karin geniet van de bootjes, de zon, de wind  
       

Rolf ligt heerlijk te slapen in de hangmat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Richard houdt alles in de gaten. Jos gaat als eerste te water, ons 
proefkonijn doorstaat de test! 

 

 
Jos, Sipko, Wiefse en Jac mochten achter de catamaran hangen, in het water.  
Dat was zooo heerlijk! De catamaran ging heel snel, je kon hem niet  
bijhouden met zwemmen, maar zo aan een touw achter de boot was gaaf!  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bas was ook heel goed in keten!  
Hij had een paar waterpistolen  
waar hij ons mee nat spoot.  
Hij kwam zelfs met een hele emmer water  
naar Jim toe! Jim spoot Bas nat. 
Bas kwam met een emmer        water naar Jim. 
Spannend spel! Jim heeft  
Karin en Wiefse  
ook goed  
nat gespoten.  
Dat was lachen!!!! 
 
  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Door al dat gespetter ging Rolf ook met een waterpistool aan de gang. Hij spoot 
Jac nat. Oei…oei…. Jac gooide een twee flesjes water over hem heen. Rolf was 
helemaal nat! Maar de zon scheen zo lekker warm. Hij was zó weer droog.  
  
We voeren naar Sloten, een mooi stadje. Het was er gezellig druk. 
We gingen van boord en gingen even een paar boodschappen doen. Er was ook 
nog een leuk winkeltje waar we souvenirs kochten. 

 
 
Sipko kocht een lekkerbekje. 
Smullen maar! 

 
Toen we aan boord waren  
kregen we een lekker ijsje. 
We voeren terug met harde vaart! 
 
Karin ging boodschappen doen. 
Wiefse kookte samen met Jac nasi met pindasaus en kroepoek. Mmmm, 
heerlijk!   
 
En toen was het nóg een keer feest:  
Jac ging gitaar spelen!!! 
We zongen (bijna) allemaal mee,  
maar Jim zong het hardst mee!!! 
Jim was helemaal aan het swingen! 
We gingen best laat naar bed……  
na een héle leuke dag! 
Welterusten allemaal. 
Morgen weer een leuke dag. 
 
 

 

 



 

Vandaag stonden we lekker rustig op;  
na een zondagontbijtje met croissantjes  
en een zachte gekookt eitje gingen we  
in Harlingen kijken naar de tall-ships,  
dat zijn grote zeilschepen. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Alle schepen lagen langs de kant, de masten vól met gekleurde vlaggetjes. Het 
schip “de Stad Amsterdam” was er ook. Er waren zelfs schepen uit Rusland, 
Noorwegen en India.  
 

Sipko, Jim, Richard en Jos  
voor het marineschip. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sipko heeft een prachtige  
kapiteinspet gekocht. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Rob kocht bij de Lidl taart voor morgen,  
want dan is hij jarig!! 
 
 

Thuis even opfrissen, even lekker wat chipjes eten, en daarna gingen we in Balk 

naar restaurant De Luts, een restaurant met héérlijk eten!!! Ze waren heel 

gastvrij en de eigenaar (meneer Brand; we moesten “brand, brand!!”roepen als 

we hem nodig hadden) vertelde dat hij in 1997 de Elfstedentocht had gereden.  

Mevrouw Brand had voor ons allemaal heerlijk gekookt, schnitzel, varkenshaas, 

biefstuk, kipnuggets, worteltjes, andijvie, rauwkost, fruitcoctail, frietjes, 

gebakken aardappels….. MMMMMM! Smullen geblazen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jim smult van zijn advocaatje met slagroom. 

     Rolf heeft een heerlijk toetje! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lekker ijsje Jos!    Vuurwerk bij Robs toetje, alvast voor zijn verjaardag! 

Toen we terug naar huis reden, stapten Richard, Jos, Sipko en Wiefse uit de bus 

en liepen nog 4 km terug naar huis, door een prachtig natuurgebied. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nog even wat drinken…..een spelletje “moddervarkens” en naar bed. 

Welterusten allemaal. 

Dit was alwéér een hele leuke dag! 

Toen iedereen naar bed was hingen Jac, Karin en Wiefse de slingers alvast op! 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sipko was al voor dag en dauw wakker. Jim is al in feeststemming. 

 
Als Rob wakker wordt, hangen de vlaggetjes al in de kamer. 
Gefeliciteerd Rob, je bent vandaag 63 jaar geworden! 
We zingen “lang zal hij leven” , iedereen feliciteert Rob met zijn verjaardag, en 
Sipko mag het cadeau aan hem aanbieden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daarna gingen we lekker ontbijten. 
Na de boodschappen, (Karin en Wiefse kregen hulp van een paar sterke 
mannen) dronken we koffie met de heerlijke slagroomtaart van Rob. 
 

  

https://simple.wikipedia.org/wiki/Balloon
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


 
 

 
 
 
 
 
 
 
Rob wilde thuis blijven en bleef met Wiefse achter in het huis. 
De anderen gingen naar Stavoren en maakten een wandeling over de dijk. 
Jac legde uit dat je aan de overkant Noord Holland kunt zien, en in de verte de 
afsluitdijk. Door het dorpje liep de groep terug naar de bus.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Richard maakt twee mooie foto’s. En natuurlijk ziet Richard een mooi gedicht!  

 
 
         Even schuilen voor de zon. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jos struikelde en was gewond aan zijn knie. Gelukkig was er een aardige 
mevrouw die een wonderpleister had, zodat Jos geen litteken gaat krijgen. 
De groep heeft ook door het dorpje gewandeld. Met z’n allen door de bus is de 
groep door Hindelopen gereden, het was té heet om nog te lopen. 



Om 5 uur was de groep terug in It Sailhûs. 
 

Richard en Wiefse gingen nog een heel eind 
zwemmen, tot in de grote waterplas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jim was een beetje ondeugend! Hij duwde Jac en Wiefse in het water! 

 
Jim had een hoop plezier op de trampoline. Jim vindt het heerlijk als iemand 
gaat springen op de trampoline terwijl hij erop ligt.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



Intussen maakte Karin heerlijke broccolistamppot met sla en een hamburger. 
Mmmm! Smullen maar!! 
Na het eten zitten we lekker op het terras, bij de ondergaande zon. 
Karin steekt het vuur aan, en Jac gaat gitaar spelen, Richard maakt een mooie 
foto van Jac, onze gitaarspeler. We zingen uit volle borst mee, terwijl we 
genieten van de bootjes in het water, de ondergaande zon, het vuurtje, de 
trampoline en een kopje koffie, en later een biertje en chips. Wat een mooie 
avond! 
 

Jac weet wel wat sfeer 
maken is 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Karin heeft een heerlijk warm vuurtje gemaakt. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Drie goede vrienden  



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Jos maakt een foto van de  
gloeiende kooltjes.  

Jos en Jim 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Iedere avond komen de kleine bootjes terug ons haventje in. 
 
Alwéér een hele leuke dag gehad!  
Welterusten, en vergeet je ogen niet dicht te doen….. (zegt Jac tegen ons).  



 

 

We stonden een beetje rustig op; na een  
heerlijk ontbijt (lunchpakketje mee) reden we  
naar Sneek. Sneek is een leuk dorpje met een 
mooie waterpoort. 

 
PSV-fan Jos mag het PSV shirt van Richard aan, een hele 
dag! Jos is zó blij! Dank je wel Richard, jij kunt zo goed 
delen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

We krijgen koffie en thee van het museum. Rob weet wel wat lekker is! Hij koopt een 
heerlijke gevulde koek bij zijn koffie. 

We bezochten het Fries Scheepvaartmuseum, waar we begonnen met een 
lekker kopje cappuccino of thee.  
We bekeken een film over een schip dat al jaren geleden is vergaan. Pas 200 
jaar later is het schip gevonden, het lag in de bodem, onder het gras. 

 
 

Daarna bekeken we de rest  
van het museum.  
Heel veel zeilscheepjes, grote en kleine,  
en ook stoomschepen en vrachtschepen.  

 

 



Toen we het museum uitkwamen was het al érg heet buiten. We liepen 10 

minuutjes naar de waterpoort, heel mooi! Een aardige meneer heeft een foto 

van ons gemaakt. Daarna kwam de bus en reden we naar huis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nog even over de brug kijken 

 

 

 

 

We kunnen vanwege risico op  blauwalg niet meer zwemmen in ons haventje. Karin heeft een 

fantastisch idee: we zetten het bad op! Zo kan Jim ook lekker zwemmen! 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
Héérlijk! Jim plonsde er lekker in, samen met Jos en Richard. 
Lekker fris!!!  

 

 
’s Avonds wilde Sipko graag met Wiefse pannenkoeken bakken. 
 Sipko is een wáre pannenkoekenbakker!!! Hij zwiepte de pannenkoeken met 
een enorme zwieper om. Alle pannenkoeken zijn prachtig mooi gelukt. 
Ooooh, die is mooi! En die is oók mooi! En deze ook! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rolf is helemaal in zijn nopjes met dit 
lekkere eten.  
Sipko krijgt een pluim van Rolf! 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rob wordt een beetje ondeugend; hij spettert Karin nat, en steekt zijn tong uit naar Wiefse! 

Hij maakt grappen met Karin, Jac en Wiefse. 

 

’s Avonds is het weer heerlijk om buiten te zitten! 

Rolf is nu ook beneden, gaat eerste lekker met zijn voeten in het badje zitten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rolf bekijkt het Egypteboek dat hij van Wiefse kreeg. Rolf is helemaal blij! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muziekje, koffie, koekje, bootjes die langsvaren, klotsend water, zingende 

kinderen die langskomen met hun zeilschool……..   

 

 

 

 

 

 

 Jim zingt het lied mee van Claurdia de Breij: “mag ik dan bij jou schuilen?”.  
Antwoord Richard: “ja, dat mag jij”. 

  

Jos, Sipko en Jac  
genieten samen van muziek  
die ze beluisteren  
op internet. 
 

Welterusten allemaal! 
Dit was ook weer  
een hele leuke dag,  
Maar wél érg heet! 

 



 

Zo, zo, het heeft vannacht  voor het eerst een beetje geregend! Het zwembadje 

is overvol, en het is nu bewolkt. Iedereen vindt het eigenlijk wel fijn, dat de 

grote hitte voorbij is. 

Nu is het makkelijker om een stukje te lopen.  

Na een heerlijk ontbijtje, dat Karin weer perfect had verzorgd in de vroege 

ochtend, reden we naar Franeker. Deze keer reed Wiefse, het stormde 

behoorlijk hard, dus de bus werd aardig heen en weer gezwiept, maar gelukkig 

hield Wiefse de bus goed op de weg.  

We bezochten het Planetarium van Eise Eisinga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eise heeft 7 jaar gewerkt aan zijn planetarium. Hij heeft in zijn huiskamer alle 
planeten precies op de goede afstand aan het plafond gehangen. We zagen ook 
de bedstee waar hij in sliep. Onder de bedstee was een la, en daar legden ze de 
kinderen in te slapen.  
  

 

 

 

 

Een mevrouw legde ons alles uit. Dat was heel interessant!   



 
 
 
 
 
 
 
Het zelfgemaakte planeten-plafond.    De zon en de aarde. 

 
        

Op zolder kon je alle tandwielen zien die 
Eise zelf gebouwd  heeft. 

 
 
 
 
 
 
 Daarna kochten we allemaal souvenirs in Franeker, een leuk stadje.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

We sloten af  
met een heerlijk 
terrasje. 
 

  



Thuis lekker chillen en uitrusten …… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin, Sipko, Rob, Richard en Wiefse gingen frietjes halen… mmmm, lekker! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sipko wijst de weg met kapiteinspet en piratenvlag.         Jac maait het gras van de mevrouw. 

     

‘s Avonds gingen we met een paar liefhebbers nog een wandeling maken door 
Elahuizen. 
Een mevrouw was het gras aan het maaien. Jac zei tegen haar: “dat doe je 
verkeerd!”. “Hoezo?” vroeg de mevrouw.  
“Dat moet je een ander laten doen”, zei Jac. De vrouw vond het wel een goeie 
grap. Ze zette de grasmaaier stil, ging lekker achteruit hangen tegen een paal 
en zei tegen Jac: “Ga je gang!” En dat deed hij!! 
Ondertussen keek Rolf met Karin de wereldkampioenschappen hardlopen. 
Susan Krumins won zilver op de 10 km. Het was een spannende wedstrijd!  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We hebben nog een paar leuke foto’s op een bruggetje gemaakt, allemaal op een rijtje. De V 

boven ieders hoofd betekent: de V van VRIENDSCHAP. Even later zagen we een standbeeld 

van de V: DE V van Vrede en Vrijheid!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nog even gezellig kletsen met elkaar en dan naar bed. Dit was alwéér een toffe 

dag! Welterusten allemaal! 

 



 

Vandaag gingen we naar Kubaard, naar galerie Moglas waar Monique 
Verbruggen een paar grote kaleidoscopen heeft gebouwd. 
Monique legde ons van alles uit over glas smelten en over glas in lood.  
Ze vertelde ook hoe ze glas-spaghetti maakt. 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

In de galerie van Monique had Tessa Wijdeveld Lamerus op de eerste 

verdieping een expositie van haar schilderijen. 

Richard vond het zó mooi, dat hij een prachtig gedicht voor haar heeft 

gemaakt. Je kunt het gedicht op bladzijde 2 lezen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

Sipko en Rolf knuffelen het katje 

 

 

 

 

 



Buiten in het zonnetje (niet meer zo heet gelukkig!) peuzelden we ons 

lunchpakketje op. Rob zat Jac weer lekker te plagen, en verstopte zich toen 

achter de deur. Hij schrok heel erg toen Jac “BOE!” riep door de kier van de 

deur. “Mafkees!” zei Rob. We hebben flink gelachen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allemaal weer de bus in….. Jac een mooi plekje waar we de boten van het 

skutjesilen zagen vertrekken. Ze kwamen een paar keer bij ons langs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoeveel boten tel je? 



Even iets drinken met een chipje erbij en om 6 uur reden we naar Balk om in de 
pizzeria te eten. Maar goed dat we gereserveerd hadden!! Het was er heel 
druk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We smulden ervan, het was allemaal even lekker. Jac trakteerde ons nog op 
een drankje.  
 

 

  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ons weekschema hing aan de koelkast en ook een prachtige tekening van Sipko. Dank je wel 

Sipko!!! 

  



Thuis aten we nog een beetje ijs, daarna gingen we gezellig bij elkaar zitten. 
Jac, Karin en Wiefse deelden de Tendens vakantieherinnering uit.  
Wat hebben we een mooie week gehad samen, wat hebben we veel gedaan  
en er zijn ook vrienden gemaakt. 
En toen… kwam de gitaar van Jac nog een keer tevoorschijn.  

Jos en Richard zeiden dat het wel weer lekker was  buiten, dus wij met z’n allen 

naar beneden: een dienblad met drankjes mee, de gitaar en de muziekboeken 

van Jac mee, handdoeken mee om de stoelen en de tafel af te drogen. 

We zaten nét allemaal op onze drooggemaakte stoel, en toen voelden we 

druppels. Dan maar weer naar boven! Binnen 5 minuten was het een  enorme 

storm en stroomde het van de regen. Snel alle ramen dicht! Kijk toch eens die 

golven op het water! Oeoeoeoe, wat hebben we een geluk gehad, net op tijd 

binnen! 

Binnen hebben we nog even lekker doorgezakt met de liedjes en gitaarmuziek 

van Jac. Dat was een mooie afsluiting. 

Zelfs Sipko en Rob, die eigenlijk te moe waren en naar bed wilden, kwamen hun 

kamer weer af om toch lekker mee te genieten van de gezelligheid. 

En dan…. toch maar naar bed, jongens! Iedereen gaat naar bed, alleen Richard, 

Jos en Wiefse zijn nog niet moe. Die blijven nog even zitten.  

Welterusten allemaal! 

 

We pakken alles weer in op ons gemak, iedereen geniet nog even op zijn eigen 

manier na van deze heerlijke week. Rolf wordt door zijn ouders opgehaald in It 

Sailhûs, met Sipko’s taxi- busje ging iets fout dus Sipko rijdt met ons mee terug 

naar Tendens. Bij Tendens nemen we afscheid van elkaar.  

 

Wat was het een super toffe week! 

 voor alle gezelligheid, al het lachen, het zingen, en alle vriendschap! 

 


